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Gedode Palestijnse
kinderen herdacht
metstille tocht

Hind Rajab uit Palestina werd in
2024 op 5-jarige leeftijd om het
leven gebracht door Israélische
soldaten. Ze zou gisteren 8 zijn
geworden. Nijmegen voor Pales-
tina stond daarom deze dag stil
bij haar dood, en de dood van
veel meer kinderen door het
oorlogsgeweld.

Frank Hermans
Nijmegen

Voorop gaat een man die de trom
slaat. De andere deelnemers lopen
in stilte achter hem aan.

De plechtige stoet door de Nij-
meegse binnenstad vraagt deze
zondag aandacht voor de gruwe-
lijkheden in het Midden-Oosten.

Allereerst door Hind Rajab te
herdenken. En met haar alle andere
kinderen die om het leven zijn ge-
komen door Israélische ge-
vechtshandelingen in Gaza en op
de Westbank.

Met bloed besmeurde witte pop-
pen worden meegedragen om hen
te symboliseren. Te zien zijn ook
foto’s van een nog stralende 5-jarige
Hind, tal van Palestinavlaggen,
rampenfoto’s en tekstborden die
uitleg geven over de gruwelijkhe-
den die plaatsvinden.

Op de start- en eindplek van de
stoet, Plein 1944 in het centrum van
Nijmegen, staat ook nog een auto
die de aandacht trekt. Hij zit tjokvol
kogelgaten.

Het moet de doorzeefde Kia ver-

beelden waarin Hind Rajab op 29
januari 2024 zat met haar oom,
tante en nog vier kinderen. De ge-
tallenreeks die op de lak is geschre-
ven, loopt op tot 335. Zoveel kogel-
gaten zaten er in de auto van Hind,
nadat zij als laatste was doodge-
schoten.

Israél ontkende, maar onderzoek
met onder meer satellietbeelden
door The Washington Post en Sky
Newstoonde aan dat een Israélische
tank op zo’n 20 meter afstand de
auto onder vuur nam.

Dat gebeurde terwijl de beman-
ning volgens de journalisten kon
zien dat er kinderen in de auto za-
ten. Ook het ambulancepersoneel
dat Hind kwam redden, overleefde
het niet.

Een aantal deelnemers leest deze
middag in Nijmegen de schier ein-
deloze rij van kindernamen voor
die met Hind in deze oorlog mede
door toedoen van Israél zijn overle-
den. Dat is de boodschap van deze
dag: de wereld moet de kinderen
blijven herdenken die zelf niet
meer kunnen spreken.

Een video
bekijken
over dit
verhaal?

Scan deze code of ga naar
gelderlander.nl/videos

A De auto op Plein 1944 moet de doorzeefde Kia verbeelden waarin
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